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Afscheid pastoor Wagenaar
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Toegesproken door Piet Kerstholt (foto eta van Zoelenr) )

Installatie drs. V.A.H. Maagd

Op zondag 10 maart 2024 - zondag Laetare -
zal drs. V.A.H. Maagd worden geinstalleerd
als pastoor van de Sint Martinusparochie
Groningen en plebaan van de St.-
Jozefkathedraal.

De installatie zal plaatsvinden tijdens de
Pontificale Hoogmis van 11.00 uur in de St.-
Jozefkathedraal.

Na afloop van de H. Mis is er gelegenheid om
plebaan/pastoor Maagd te feliciteren.
Aansluitend is er een receptie in de
parochiezaal.

De H. Mis in de St.-Franciscuskerk van 9.30 Pastoor Wagenaar met het parochiebestuur:

v.L.n.r.: Jos Hettinga, Meta van Zoelen, David Kopalit, Geert Kloetstra,

uur komt die zondag te vervallen. pastoor Wagenaar en Mark van Dijk (foto Birgit Woltjer)
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VIERINGEN

Sint-Franciscuskerk Sint-Jozefkathedraal
Zaagmuldersweg 67 Radesingel 2
Maandag tot en met vrijdag Zaterdag AL
12.00: Het Rozenhoedje en 09.00: H. Mis (Nederlands) %=
aansluitend het middaggebed  17.00: H. Mis (Engels)

12.30: H. Mis
19.00: H. Mis (donderdag)
Uitstelling van het Allerheiligste Biechtgelegenheid
0 11.30 — 12.30 uur (donderdag) 16.00—17.00 uur
Elke zondag is er tijdens de Hoogmis van 11.00 uur een kinder-
woorddienst en voor de kleinsten een créche.

Zaterdag/Zondag — 17-18 februari 2024, 1¢ zondag van de Veertigdagentijd

Lezingen Genesis 9:8-15 | 1 Petrus 3:18 -22 | Marcus 1:12-15
St.-Franciscuskerk St.-Jozefkerk
Zaterdag 17:00 H. Mis (Engels)
Zondag 09:30 Hoogmis 11:.00 Hoogmis
12:00 H. Mis (Pools) 17.00 Latijnse H. Mis

Zaterdag/Zondag — 24-25 februari 2024, 2¢ zondag van de Veertigdagentijd

Lezingen Genesis 22:1-2,9a3,10-13,15-18 | Romeinen 8:31b-34 | Marcus 9:2-10
St.-Franciscuskerk St.-Jozefkerk
Zaterdag 17:00 H. Mis (Engels)
Zondag 09:30 Hoogmis 11:.00 Hoogmis
12:00 H. Mis (Pools) 17.00 Latijnse H. Mis

Zaterdag/Zondag — 2-3 maart 2024, 3¢ zondag van de Veertigdagentijd

Lezingen Exodus 20:1-17 | 1 Korintiérs 1:22-25 | Johannes 2:13-25
St.-Franciscuskerk St.-Jozefkerk
Zaterdag 17:00 H. Mis (Engels)
Zondag 09:30 Hoogmis 11:00 Hoogmis
12:00 H. Mis (Pools)

Zaterdag/Zondag — 9-10 maart 2024, 4¢ zondag van de Veertigdagentijd, zondag Laetare

. 2 Kronieken 36:14-16,19-23 | Efeziérs 2:4-10 | Johannes 3:14-21
Lezingen
St.-Franciscuskerk St.-Jozefkerk
Zaterdag 17:00 H. Mis (Engels)
Zondag Geen Hoogmis 11:00 Hoogmis, Installatie van pastoor V. Maagd
12:00 H. Mis (Pools) 17:00 Latijnse H. Mis




VIERINGEN

Zaterdag/Zondag — 16-17 maart 2024, 5¢ zondag van de Veertigdagentijd

Lezingen Jeremia 31:31-34 | Hebreeén 5:7-9 | Johannes 12:20-33
St.-Franciscuskerk St.-Jozefkerk

Zaterdag 17:00 H. Mis (Engels)

Zondag 09:30 Hoogmis 11:00 Hoogmis

12:00 H. Mis (Pools)

17:00 Latijnse H. Mis

Dinsdag — 19 maart 2024, Hoogfeest van de H. Jozef, bruidegom van de H. Maagd Maria

Lezingen 2 Samuel 7:4-5a,12 - 14a, 16 | Romeinen 4:13,16 - 18, 22 | Mattelis 1: 16, 18 - 21, 24a
St.-Franciscuskerk St.-Jozefkerk

Dinsdag 12:30 Gezongen H. Mis

Misintenties Collectedoeleinden

St.-Franciscuskerk

18 februari: Coby Feijen — Korenhof
25 februari:  Coby Feijen — Korenhof
3 maart: Coby Feijen — Korenhof
17 maart: Coby Feijen — Korenhof

St.-Jozefkerk

25 februari:  Anna ter Schouw

18 februari: 1. Parochie

2. Vastenactie
25 februari: 1. Parochie

2. Actie Kerkbalans
3 maart: 1. Parochie

2. Priesteropleiding bisdom
10 maart: 1. Parochie

2. Onkosten parochieblad
17 maart: 1. Parochie

2. Voedselbank

Familieberichten

Door het H. Doopsel en H. Vormsel opgenomen
in onze geloofsgemeenschap:
Pyke van der Meer (21 jaar)

Door het H. Vormsel opgenomen in onze
geloofsgemeenschap:
Louis Thieme (24 jaar)

Overgegaan naar het Vaderhuis:
Coby Feijen — Korenhof (86 jaar)

Opbrengst Adventsactie 2023

De Adventsactie 2023 heeft € 3430,- opgebracht.
Dat is een mooi resultaat.

Dit komt ten goede aan de projecten tegen
kinderarbeid in de kobalt-winning in Congo.

Het geld wordt besteed aan onderwijs en aan
scholing.

Dank voor uw bijdrage!

R.K. Kerkhof

Maandag 4 maart (1°*maandag van de maand) is
er om 9.30 uur een H. Mis in de kapel van het R.K.
Kerkhof. Na de H. Mis is er gelegenheid om elkaar
te ontmoeten bij het genot van een kopje koffie
of thee.

Graag tot ziens.




VASTENACTIE

Vastenactie 2024 — Leven in een veranderende wereld

Gemeenschappen in het zuiden van Zimbabwe
zijn afhankelijk van gewassenteelt met
regenwater. Als er onvoldoende regen valt,
vertrouwen de mensen op waterbronnen als
rivieren en putten. In januari 2023 waren er in
grote delen van het land echter lange droge
periodes, met grote risico’s voor de oogsten.

Het campagneproject van de Vastenactie 2024
richt zich op vrouwen, jongeren en mannen met
beperkte bestaansmiddelen in de districten Gutu
en Bikita, de districten met het grootste gebrek
aan water en andere middelen van bestaan.
Vrouwen moeten ver lopen voor water, moeten
in het veld werken terwijl ze ook voor de
kinderen en het huishouden moeten zorgen.
Traditionele rolpatronen waarbij vrouwen geen
controle hebben over gebruik van het land en de
oogsten, vergroten hun kwetsbaarheid.

Om de toegang tot schoon water te verbeteren
voor zowel thuisgebruik als voor het land en de
dieren, worden vier waterpunten geinstalleerd.
Er worden putten geboord, die worden voorzien
van een pomp die op zonne-energie werkt en er
komt bij iedere put ook een grote opslagtank van
5000 liter. leder waterpunt kan vijf dorpen - met
gemiddeld 20 gezinnen van vier personen - van
water voorzien. Een betrouwbare watertoevoer
verzekert de gemeenschappen van een goede
oogst voor zowel thuisgebruik als om te
verkopen. Daardoor verbeteren de
voedselzekerheid en de inkomenszekerheid.

Bij de vier waterpunten worden ook vier
gemeenschappelijke tuinen aangelegd. De lokale
bevolking draagt actief bij aan het project door
mee te helpen bij de installatie van de
waterpunten en tuinen, door ze te beschermen,
bijvoorbeeld tegen wilde dieren, en door lokale
kennis, kennis van natuurlijke landbouw en
lokale zaden in te brengen voor de moestuinen.
De gemeenschappen zullen na de oplevering van

de tuinen zelf zorgen voor het onderhoud en de
beveiliging.

Om kwetsbare vrouwen en jongeren te
ondersteunen bij het verwerven van extra
inkomsten worden 20 groepen voorzien van een
naaimachine en startmaterialen zodat ze kleding
kunnen maken en verkopen, waaronder
schooluniformen. Ze krijgen ook naailessen.

U kunt uw bijdrage in de gele bus achter in de
kerk doen of overmaken op rekening

NL89 INGB 0669 9127 19 t.n.v. Sint
Martinusparochie onder vermelding van
Vastenactie 2024.

Dankwoord van pastoor Wagenaar
Beste parochianen,

De prachtige jaren van mijn priesterschap zijn
zondag 4 februari besloten met een even zo mooie
Eucharistieviering in een volle kathedraal en
daarvoor in de St.-Franciscuskerk.

De langste en ook mooiste jaren, drieéntwintig in
getal, waren hier in Groningen, omdat het
pastoorschap zo veelzijdig was, veel jonge
mensen, een zeer internationale parochie,
oecumenische contacten en vele (jonge) mensen
die katholiek wilden worden, studenten niet te
vergeten.

Pastoraal waren het rijke jaren en zeker liturgisch.
De liturgie van de Kerk is zo sterk, behoeft geen
zelfbedachte toevoegingen. Goed en eerbiedig,
waardig gevierd, heeft die zijn aantrekkingskracht
bewezen.

Dankbaarheid dus, ook door uw gezegde of
geschreven woorden, uw giften en geschenken.
Dat de goede God u en mijn opvolger mag
zegenen en behoeden.

Ik blijf in Groningen en hoop u nog te ontmoeten
of te begroeten als u dat op prijs stelt.

U blijft in mijn gebeden.

Pastoor Rolf Wagenaar




LEZINGEN

Lezingen in de Veertigdagentijd

‘Veertig’ is in de Bijbel het getal dat doet denken

aan: bezinning, inkeer, leertijd, voorbereiding.
Zo verbleef Noach veertig dagen en nachten in
de ark, Mozes was veertig dagen op de berg
Sinai, het volk Israél trok veertig jaar door de
woestijn, Elia was veertig dagen in de woestijn,
Ninive kreeg veertig dagen de tijd om zich te
bekeren. Jezus verbleef veertig dagen in de
woestijn, voor de uitzending van Paulus en
Barnabas kwamen de eerste christenen veertig
dagen bijeen in bidden en vasten.

Overzicht van de eerste lezingen op de vijf
zondagen in de Veertigdagentijd:

1. Het verbond van God met de mens wordt
duidelijk in de regenboog, die als het ware
hemel en aarde met elkaar verbindt;

2. Ook de mens blijkt trouw: Abraham gaat in
op de onmenselijk moeilijke vraag van God;

3. In de woorden van God die Mozes aan de
mensen geeft wordt duidelijk hoe mensen de
trouw van God kunnen beantwoorden in hun
dagelijks leven;

4. God blijft trouw aan zijn volk, en zorgt voor
een einde aan de ballingschap in Babyloni€, net
zoals Hij zijn volk wegleidde uit de slavernij van
Egypte;
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Plebaan/pastoor R..B.. Wagenaar
portret door Onno Ydema

5. Een nieuw verbond: het verbond met God is
iets wat vanuit het hart beleefd wordt.

De eerste lezingen van de zondagen in de
Veertigdagentijd van het jaar B staan stil bij het
verbond tussen God en de mensen. Een verbond
dat de trouw van God met de mens inhoudt (1e,
2e, 4e zondag). Een verbond dat de trouw van
de mens met God inhoudt (2e, 3e zondag). Een
verbond ook dat vooral vanuit het hart beleefd
moet worden (5e zondag).

Overzicht van de evangelién op zondag:
Jezus in de woestijn;
Gedaanteverandering van Jezus;

Weg met de handelaren in de tempel;
Jezus en Nicodemus;

e wN R

Als de graankorrel niet sterft.

De evangelielezingen van de eerste en tweede
zondag hebben voor elk liturgisch jaar hetzelfde
thema, ‘vertrouwen in God’:

- Jezus zegt waar het uiteindelijk om gaat. Een
houding die door zijn vertrouwen op God
gedicteerd wordt (1e zondag);

- Jezus gaat met drie van zijn leerlingen een
berg op om er te bidden. Daar maken ze kennis
met Jezus als 'uitverkoren zoon van God', die in
gesprek is met Mozes, de stichter van de joodse
godsdienst, en Elia, de grote profeet (2e
zondag).

Het evangelie van de drie volgende zondagen
komt in het B-jaar uit het evangelie volgens
Johannes. Elk van die teksten belicht een manier
waarop Jezus beluisterd wordt:

- Jezus doet wat Hij zegt (3e zondag);

- De joodse Farizeeér Nicodemus heeft
aandacht voor wat Jezus te zeggen heeft (4e
zondag);

- Grieken / Griekse joden hebben aandacht voor
de woorden van Jezus (5e zondag).

Bron: www.bijbelin1000seconden.be



THEMA

Hoe zit het ook alweer met vasten en onthouding?

Wie op Google ‘vasten’ intypt, krijgt vooral sites
te zien waarbij gevast wordt om af te vallen. Je
lichaam wordt gereinigd, je krijgt meer energie en
je doorbreekt de suikerverslaving. Wie om die
reden wil vasten, moet het vooral niet nalaten,
maar in dit artikel gaat het over het vasten als
boetedoening, als vorm van vroomheid, als
verering van God.

Oude Testament

In het Oude Testament wordt een aantal
momenten genoemd waarop er publiekelijk
gevast werd:

- Tijdens de Grote Verzoendag, de enige dag die
in de Thora wordt aangewezen als een moment
waarop iedereen moet vasten (Leviticus 16: 29).
Aldus doen de Israélieten boete voor de zonden
die ze hebben begaan.

- Met name in de periode na de ballingschap
kwamen er steeds meer jaarlijkse bijeenkomsten
waarop gevast werd. Het boek Zacharia noemt
vier vastendagen (Zacharia 8: 19).

- Er werd ook gevast tijdens Poeriem. Deze
traditie is verbonden aan het verhaal over de
redding van de Joden tijdens de vervolging door
Haman. Voordat er feest gevierd kan worden,
moet er eerst een dag gevast worden, zoals ook
Esther deed (Esther 4: 16).

- Verder worden individuen genoemd die aan het
vasten waren. Mozes vastte 40 dagen voordat hij
de tien geboden opschreef (Exodus 34: 28).
Koning David vastte omdat zijn pasgeboren zoon
op sterven lag (2 Samuel 12: 16).

Evangelién

Vasten werd gezien als een daad van vroomheid.
Er zijn verschillende vermeldingen van personen
die vasten. De Farizeeén vastten, evenals de
leerlingen van Johannes de Doper. Over de
profetes Hanna staat er dat zij “God dag en nacht
diende met vasten en bidden” (Lucas 2: 37). Jezus
zelf vastte volgens Mattelis 4: 2 veertig dagen
lang in de woestijn.

Toen men Jezus eens vroeg waarom zijn
leerlingen niet vastten, antwoordde hij:
“Bruiloftsgasten kunnen toch niet vasten zolang
de bruidegom bij hen is? Nee, zolang ze de
bruidegom bij zich hebben, kunnen ze niet
vasten. Maar er komt een dag dat de bruidegom
bij hen wordt weggehaald, en dan is het hun tijd
om te vasten” (Marcus 2: 19-20). Zie ook Lucas 5:
33-35.

In de Bergrede zegt Jezus over vasten: “Wanneer
jullie vasten, zet dan niet zo’n somber gezicht als
de huichelaars, want zij doen dat om iedereen te
laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker
jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als
jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd
in met olie, zodat niemand ziet dat je aan het
vasten bent, alleen je Vader, die in het verbor-
gene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet,
zal je ervoor belonen” (Mattheus 6: 16-18).
Kortom, Jezus wijst het vasten niet af, maar wil
niet dat je het niet opzichtig doet.

Vroege christendom

Christelijke leiders waren gewend om te vasten
voordat ze uitgezonden werden (Handelingen 13:
2-3). Maar er bestonden in het vroege
christendom nog geen voorschriften rondom
vasten. Het werd aan iedere gelovige persoonlijk
overgelaten of en wanneer hij wilde vasten.
Paulus schrijft aan de Kolossenzen: “Laat
niemand u iets voorschrijven op het gebied van
eten en drinken of het vieren van feestdagen,
nieuwe maan en sabbat. Dit alles is slechts een
schaduw van wat komt — de werkelijkheid is
Christus” (Kolossenzen 2: 16-17).

Vasten als kerkregel

Het kerkelijke gebruik om te vasten op Goede
Vrijdag ontstond pas in de tweede eeuw na
Christus. Rond het jaar 250 werd dit vasten
uitgebreid naar alle dagen van de Goede Week,
terwijl het Concilie van Nicaea in 325 getuigt van
een veertigdagenvasten. Paus Gregorius



de Grote (590-604) bepaalde in 602 dat de
vastentijd voortaan aanving met Aswoensdag.
Deze praktijk werd door paus Urbanus Il (1088-
1099) tot kerkwet geformu-leerd. De periode
vanaf Aswoensdag tot Pasen omvat zes weken en
vier dagen, tezamen 46 dagen. Maar omdat op
zondagen niet wordt gevast, blijven er tot Pasen
40 werkelijke vastendagen over.

Moderne kerkregels

In de Codex van het canoniek recht van 1983
staat in canon 1249 tot en met 1253 het
volgende.

Can. 1249: Alle christengelovigen zijn, ieder op
hun wijze, krachtens goddelijke wet verplicht
boete te doen; opdat echter allen in een enigszins
gemeenschappelijk naleven van de boete met
elkaar verbonden worden, worden boetedagen
voorgeschreven; op deze dagen dienen de
christengelovigen zich op bijzondere wijze te
wijden aan het gebed, werken van vroomheid en
van liefde te beoefenen, zichzelf te verloochenen
door hun eigen verplichtingen getrouwer te
vervullen en vooral door de vasten en de
onthouding te onderhouden volgens de hierna
volgende canones.

Can. 1250: Boetedagen en boetetijden in de
gehele Kerk zijn elke vrijdag van het gehele jaar
en de Veertigdagentijd.

Can. 1251: Onthouding van het eten van vlees of
van een ander voedsel volgens de voorschriften
van de bisschoppenconferentie, dient
onderhouden te worden op elke vrijdag van het
jaar, tenzij deze met een dag vermeld onder de
feestdagen, samenvalt; onthouding echter samen
met vasten op Aswoensdag en op de Vrijdag van
het Lijden en de Dood van Onze Heer Jezus
Christus.

Can. 1252: De onthoudingswet verplicht wie hun
veertiende levensjaar hebben voltooid; de
vastenwet verplicht allen die meerderijarig zijn tot
aan het begin van hun zestigste levensjaar. De
zielzorgers en de ouders dienen er nochtans voor
te zorgen dat ook aan hen die wegens hun lagere
leeftijd niet aan de vasten- en onthoudingswet
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gehouden zijn, de echte zin voor de boete
bijgebracht wordt.

Can. 1253: De bisschoppenconferentie kan het
onderhouden van vasten en onthouding nader
bepalen en ook andere vormen van boete, vooral
liefdewerken en oefeningen van vroomheid,
geheel of gedeeltelijk in de plaats van vasten en
onthouding stellen.

In 1989 heeft de Nederlandse
Bisschoppenconferentie bepaald: “Wij bepalen
dat Aswoensdag en Goede Vrijdag dagen van
verplichte vasten en onthouding in spijs en drank
zijn en dat verder het bepalen van de wijze van
de beoefening van boete en onthouding aan het
eigen geweten en initiatief van de gelovigen
wordt overgelaten. Aan de plicht tot vasten in de
Veertigdagentijd en tot onthouding op de
vrijdagen kan worden voldaan, door zich in eten
en drinken, in roken of in andere genoegens
duidelijk te beperken. Het geld, dat hiermee
wordt uitgespaard, kan bestemd worden voor de
naasten die honger lijden of anderszins gebrek
lijden. Het is voorts passend, dat men zich in de
Veertigdagentijd meer dan anders wijdt aan
werken van christelijke naastenliefde en met
meer toeleg het Woord van God leest.”

Praktijk

leder mag zelf het vasten invullen. Het moet
echter wel wat voorstellen. Voorbeelden zijn:
geen alcohol, niet roken, geen vlees eten, niet
snoepen of koekjes eten. Naast het ontzeggen
van dingen kun je ook dingen met meer aandacht
doen. Je kunt bijvoorbeeld vluchtelingen helpen
door hen Nederlands te leren of voor hen een
baan te zoeken, geld geven aan dak- en
thuislozen, een helpende hand bieden bij de
begeleiding van gevangenen, je zieke moeder
vaker bezoeken of eindelijk eens vrede stichten
met de eigenwijze kinderen of andere
familieleden. Uiteraard kun je ook bijdragen aan
de Vastenactie.

Dit artikel, van de hand van Dick van der Meijden,
verscheen eerder in Rondom 2018-03.



INTERVIEW

Positieve herinneringen brachten mij weer terug in de St.-Jozefkathedraal
door Jan Maassen

Herman Diekstra uit Leek bezoekt sinds 2011
tweewekelijks de eucharistieviering op zondag in
de Sint Jozefkathedraal. Nu echter niet als
parochiaan zoals vroeger. Als wie dan wel?
Herman licht zijn keus toe.

Herman werd als kind van katholieke ouders in
1943 in Hoogkerk geboren en gedoopt in de
kapel van de Heilige Theresiaparochie. In deze
kapel deed Herman destijds in zijn mooie pak
met plusfour broek, zijn eerste Heilige
communie. Tot zijn tiende jaar was hij er in rode
toog en witte superplie ook misdienaar.

De kleine, maar gemoedelijke rooms-katholieke

Theresiakapel Hoogkerk, interiur 1976

gemeenschap van Hoogkerk beschikte wel over
een kapel, maar niet over een katholieke lagere
school. Voor Herman en zijn twee zussen
betekende dit vanaf hun eerste klas dagelijks
met de bus naar de R.K. Sint Willibrordusschool
in de Butjesstraat in Groningen. Herman
herinnert zich de godsdienstlessen,
biechtoefeningen, kerkbezoeken en het leren
van de catechismus nog goed. Thuis in Hoogkerk
ging Herman normaal om met zijn protestante
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leeftijdsgenootjes, maar was wel lid van de
katholieke gymnastiekvereniging.

In 1953 verhuisde het gezin Diekstra naar de
IJsselstraat in Groningen. Deze wijk viel onder
de Sint Jozefparochie. Herman bezocht vaak de
eucharistieviering op zondagochtend in de St.-
Jozefkerk. Soms ging hij ook mee naar het Lof.
Herman: “Mijn moeder wilde graag dat ik ook in
Groningen misdienaar bleef, maar ik zong liever
samen met mijn vader in het Mannen- en
Jongenskoor. In de St.-Jozefkerk ontving ik ook
het H. Vormsel.”

Lourdes

Na de verhuizing ging Herman naar de R.K.
jongensschool in de Polderstraat. Deze school
vormde met de R.K. meisjesschool één gebouw,
maar beide afdelingen waren wel door een
muur duidelijk van elkaar gescheiden. Na de
lagere school volgde Herman de R.K MULO
opleiding. In die tijd werd ook de
Jongenscongregatie opgericht. Herman: “Op 18
jarige leeftijd ging ik met 25 jongeren via Parijs
naar Lourdes. Een reis die diepe indruk op mij
maakte en waar ik de Heilige Maria als favoriete
heilige aan heb overgehouden.” Tijdens zijn
militaire dienst bezocht Herman regelmatig de
eucharistievieringen onder leiding van de
aalmoezenier in het Katholiek Militair Tehuis
(KMT) in Havelte.

Op die leeftijd had Herman toch ook aandacht
voor jongedames en ging naar dansles bij een
katholieke dansvereniging. Van zijn eerste
vriendin hoorde hij later dat zij voor hem
katholiek was geworden. Helaas hield deze
vriendschap geen stand. Herman leerde de
Nederlands Hervormde Tjaakje Bralts kennen
met wie hij, weer terug in Hoogkerk, in 1969
trouwde in de H. Theresiakapel. In deze mooie

kapel zijn ook hun beide dochters gedoopt.

Positieve ervaringen

Voormalig PTT-er Herman Diekstra: “Mijn
belangrijkste reden om als huidige inwoner van
Leek tweewekelijks de eucharistie in de St.-
Jozefkathedraal mee te vieren heeft volgens mij,
als destijds jongere Groninger parochiaan, toch



te maken met de positieve herinnering aan de
periode 1953 tot 1969. Ik heb als katholiek in de
achter mij liggende tijd mijn geloof nooit
losgelaten en ik ben dit ook nu niet van plan.
Persoonlijk geef ik graag de voorkeur aan
eucharistievieringen met Latijnse gezangen en ik
houd ook van de rooms-katholieke tradities. Zo
waardeer ik de processie met pastoor, acolieten
en misdienaars door de kerk voor en na afloop
van de viering. Als oud-koorlid geniet ik ook van
mooie orgelmuziek en koorzang en natuurlijk
ook van de prachtige kathedraal. Al deze
facetten komen hierin bij elkaar en geven me
tijdens en na de viering een goed gevoel.”

Kerkbijdragen

Herman realiseert zich dat hij als inwoner van
Leek tot de parochielocatie Roden van de H.
Franciscusparochie behoort. Hij stelt: “In die
parochie verrichten het pastoresteam en de
parochievrijwilligers veel en goed werk. Daarom
maak ik jaarlijks mijn bijdrage voor de
Kerkbalans aan die parochie over. Ik ben me er
ook van bewust dat ik in de Sint
Martinusparochie gebruik maak van de niet
kosteloze accommodatie en service (o.a.
energie, parochieblad, website). Met mijn
bijdrage aan de collectes houd ik daar bewust
rekening mee. Met deze keuze meen ik in
financiéle zin ‘de kerk in het midden te laten’ en
geen van beide parochies te kort te doen.
Verder neem ik, indien aanwezig, het
parochieblad Rondom achter in de kerk mee en
bekijk ook regelmatig de website van de
parochie.”

Herman Diekstra verwacht dat deze kathedraal
ook in de komende periode haar functie voor
Stad, Ommelanden en noordelijk bisdom zal en
kan blijven vervullen. De oud-parochiaan ziet in
de kathedraal nu meer gezinnen met kleine
kinderen, maar hoopt dat in de komende tijd
meer jongeren de plaatsen van de steeds kleiner
wordende groep ouderen zullen overnemen.

INTERVIEW

hun gebed tijdens speciale tijden in het kerkelijk
jaar. Om zich meer bewust te worden van Gods
aanwezigheid in hun leven.

‘De steen is weggerold’ is de titel van de digitale
Veertigdagenretraite in 2024. De retraite gaat
op Aswoensdag (14 februari) van start en
eindigt met Pasen. Het is de achttiende digitale
retraite van de jezuieten. Er zullen ruim 20.000
mensen aan deelnemen.

U kunt zich voor deze gratis digitale retraite
inschrijven via www.ignatiaansbidden.org.
Deelnemers van de digitale retraite krijgen
dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten,
meditatieve vragen, citaten en technische
gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis
om de Veertigdagentijd, de Goede Week en het
Paasmysterie intenser te beleven.

Ignatiaans bidden — digitale
Veertigdagenretraite

De website Ignatiaansbidden.org verzorgt
jaarlijks een digitale retraite tijdens de
Veertigdagentijd. Men wil mensen te helpen in

Diocesane Retraite in Thuine (‘De Weg’)

De eerste christenen noemden zich ‘aanhangers
van de Weg’. De symboliek van de weg en de
voet kom je in veel religies tegen. Pelgrimeren
en wandelen staan dit weekend centraal.
Etymologisch gezien is wandelen een zich
wenden en keren in het landschap. Het is een
slingerend pad gaan, onthaast. Als reisadvies gaf
Jezus mee: ‘Neem niets mee voor onderweg.’
Het doet denken aan cynische filosofen en
boeddhistische monniken, maar ook aan
moderne ultralopers. De weg is een metafoor
geworden voor de levensloop van elke mens.
Aan de hand van verhalen en gedichten zullen
we deze thematiek verkennen. Veel religieuze
teksten willen nog steeds gelezen worden vanuit
een wandelend perspectief. Ze gaan dan anders
klinken, want van de oervader van de
abrahamitische godsdiensten wordt gezegd:
‘Mijn vader was een zwervende Arameeér.’ En
Jezus noemde zich kortheidshalve ‘de Weg'.

Begeleiding: Peter Vermaat

Datum: vrijdag 5 april — zondag 7 april 2024
Plaats: Klooster Thuine, Duitsland

Tijd: Aankomst: 20.00 uur - vertrek: 16.00 uur
Opgave voor 4 maart 2024 bij het Bisdom
Groningen-Leeuwarden, tel. 050 — 4065888;
e-mail: Lwinter@bisdomgl.nl.




THEMA

De gedachtenis van de H. Jozef (19 maart)

De H. Jozef blijft als heilige in de geschiedenis
van de katholieke kerk lang onderbelicht.
Aanvankelijk is hij slechts een bijfiguur in de
levens van Jezus en Maria. De
status van heilige verwerft
Jozef in de loop van de
middeleeuwen. Zijn kerkelijke
feestdag op 19 maart wordt
pas in 1479 in de kerkelijke
kalender opgenomen; drie
jaar na de opneming van het
feest van de Ontvangenis van
Maria. Jozefs rol blijft dan nog
beperkt tot die van
echtgenoot van de heilige
maagd.

In de loop van de 17de eeuw _
dragen vooral de Jezuieten bij !
aan de devotie voor Sint ‘
Jozef. De Broederschap van
de Zalige Dood, opgericht in
1648 in Rome, krijgt ook in
Groningen een afdeling in de
Jezuietenstatie aan de Hoge
der A; deze statie was zelfs
aan H. Jozef toegewijd.

Vooral in de 19de eeuw
neemt de verering van de H.
Jozef toe. In 1847 wordt aan
hem een tweede kerkelijk
feest gegund, op de derde
zondag na Pasen. Zijn rol als
voedstervader van de Goddelijke Verlosser
wordt in 1870 nogmaals bevestigd wanneer
paus Pius IX de H. Jozef uitroept tot ‘beschermer
der Kerk'.

De toenemende belangstelling voor de H. Jozef
sluit aan op de opkomst van de verering van de
Heilige Familie in de tweede helft van de 19de
eeuw. Paus Leo XllII plaatste het feest van de H.
Familie in 1892 op de derde zondag na Epifanie.
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De verering van de H. Familie legt de nadruk op
een deugdzaam leven binnen gezinsverband en
een spirituele toewijding aan Jezus Christus en
aan zijn ouders. Met deze
toenemende belangstelling voor de
H. Familie krijgt ook de devotie voor
Jozef een ander aspect. Sint Jozef
wordt nu onder meer vereerd als
voorbeeld van onthechting voor de
katholieke man. Jozef wordt als
deugdzame gezinsvader ten
voorbeeld gesteld voor de
arbeidende klasse. Daarin past de
naamgeving van de St.-Jozefkerk,
gelegen in de nabijheid van de
destijds te ontwikkelen
arbeiderswijk in de Oosterpoort.
Zijn patroonschap over
timmerlieden en arbeiders is in de
19de eeuw vast onderdeel
geworden van de devotie voor de H.
Jozef.

De toenemende verering van de H.
Jozef in de 19de eeuw leidt er ook
toe dat aan hem met name in
Nederland in veel kerken een vaste
plek wordt gegund in het
kerkgebouw. Het zijaltaar aan
epistelzijde wordt doorgaans aan de
H. Jozef gewijd, als tegenhanger van
het Maria-altaar aan evangeliezijde.

In de St.-Jozefkerk zijn bij de inrichting van de
kerk aan hem een altaar gewijd, een
gebrandschilderd raam achter het Jozefaltaar en
een serie met geschilderde taferelen uit zijn
leven in het hoogkoor. Zowel in het
gebrandschilderde venster als in de geschilderde
cyclus zijn de thema's van de H. Familie en de
Zalige Dood afgebeeld.

Dit artikel verscheen eerder in Rondom 2018-02.



COLUMN VAN DE BISSCHOP

Je wordt niet katholiek door inschrijving in de ledenadministratie

Best vaak komen bij mij verzoeken binnen tot
opname in onze katholieke kerk. Het kan dan
gaan om (1) iemand die niet gedoopt is, (2)
iemand die gedoopt is in een protestantse kerk,
of (3) iemand die gedoopt is in een orthodoxe of
oriéntaalse kerk.

Dit zijn de meest gangbare situaties.

De priester (meestal) doet een gemotiveerd
verzoek aan de bisschop, omschrijft hoe hij de
voorbereiding vorm heeft gegeven, wat de
motieven zijn en geeft een gemotiveerd advies
dat normaliter positief is, anders zou hij het
verzoek niet doen. Vaak schrijft ook de
kandidaat zelf een motivatiebrief. De bisschop
geeft in principe toestemming, eventueel nadat
hij nog vragen heeft gesteld of heeft overlegd.
lemand die niet gedoopt is, ontvangt het
doopsel, het vormsel en de communie in één
plechtigheid. Hij of zij wordt meteen helemaal
geinitieerd (‘ingewijd’). De kandidaten met een
protestantse achtergrond worden opgenomen
door het afleggen van de geloofsbelijdenis en
het ontvangen van het vormsel (omdat dit
sacrament ontbreekt in hun traditie) en de
eerste H. Communie (dat niet hetzelfde is als
deelname aan het avondmaal). De kandidaten
van orthodoxe of oriéntaalse herkomst worden
opgenomen in de eenheid van de katholieke
kerk door het afleggen van de geloofsbelijdenis
— omdat zij in hun traditie bij het doopsel het
vormsel al hebben ontvangen krijgen ze het niet
opnieuw — en het ontvangen van de H.
Communie. De opname in de Kerk gebeurt in
een publieke eredienst te midden van de
gemeenschap, tenzij er bezwaren tegen zijn en
iemand het privé wil houden.

De opname van iemand die in een andere
traditie al gedoopt is noemen we ‘opname in de
volledige gemeenschap van de katholieke kerk’,
omdat hij of zij al deels behoort bij de katholieke
kerk, deels maar niet helemaal. We zeggen in de
geloofsbelijdenis immers dat we geloven in één
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heilige, katholieke en apostolische kerk. Je
wordt geen lid van de katholieke kerk door er
vaak te komen, of door inschrijving in de
ledenadministratie van de parochie, maar het
gebeurt in de liturgie, biddend en vierend.

+ Ron van den Hout
bisschop van Groningen — Leeuwarden

Basiscursus Kerk Bonifatiusacademie
bisdom Groningen-Leeuwarden

Bij kerk wordt vaak als eerste gedacht aan een
gebouw. In deze cursus denken we als eerste aan
een gemeenschap. Deze gemeenschap heeft een
aantal bijzondere kenmerken. Ze heeft met God
te maken en is daarom niet los te denken van
Jezus Christus en ook niet van de Heilige Geest.
Tegelijk is de kerk ook niet denkbaar zonder
mensen, soms grote heiligen maar ogenschijnlijk
veel vaker niet. Hoe zit dat nu? Waarom spreekt
onze geloofsbelijdenis in dit verband over de Kerk
als één, heilig, apostolisch en katholiek? Wat wil
dat eigenlijk zeggen?

In vijf bijeenkomsten denken we over dit soort
vragen na en ontdekken wat dat voor gevolgen
heeft voor ons eigen geloof en het samen geloven
als leden van een parochie/locatie.

Cursusleider: drs. A. Bultsma

Data lesdagen: 28 februari, 13 maart, 27 maart,
10 april, 24 april, 8 mei (woensdagavonden)
Kosten: € 20,- (plus boek Geloof onder woorden
als u dat boek nog niet hebt aangeschaft. De
kosten voor dit boek zijn ook € 20,-)

Locatie: De cursus wordt gegeven in het
Matthelish(s, Midstraat 110, 8501 AV te Joure
Opgave: U kunt zich aanmelden via het
aanmeldformulier, zie de website
www.bisdomgl.nl. Het ingevulde formulier kunt u

sturen naar mw. Lisette Winter:
l.winter@bisdomgl.nl.




SYNODAAL PROCES

Synthesedocument bisschoppensynode 2023

De slottekst van de 16e Algemene Gewone
Vergadering van de bisschoppensynode ‘Voor
een Synodale Kerk: communio, participatio,
missio’ is sinds eind november beschikbaar in
een Nederlandse vertaling. Deze vertaling zal
worden gebruikt bij het vervolgtraject van deze
synode in voorbereiding op de
bisschoppenvergadering die in oktober 2024 in
Rome over hetzelfde thema zal worden
gehouden. Met nog minder dan acht maanden
te gaan is het echter nog volstrekt onduidelijk
hoe dit vervolgtraject eruit zal zien. En dat is
opmerkelijk gezien het feit dat het meerjarig
synodaal proces een uitgekiende opbouw kende
tot nu toe: een lokale/nationale luisterfase,
daarna een continentale fase en als laatste de
wereldwijde bisschoppensynode in Rome
(oktober 2023). Al die fasen waren nauwkeurig
omschreven in gedetailleerde werkdocumenten.
Voor de slotfase — het tussenjaar tussen de
eerste sessie en de tweede in oktober 2024 —
ontbreken evenwel zulke precieze instructies. Zo
benoemt het synodedocument weliswaar een
lijst met ‘kwesties die behandeld moeten
worden’, maar laat in het midden hoe of waar
en door wie die behandeld moeten worden.
Volgens de Utrechtse hulpbisschop Ted
Hoogenboom, de synodeafgevaardigde namens
de Nederlandse bisschoppen zou er eerst ‘een
vertaalslag naar het volk van God’ gemaakt
moeten worden, maar ook deze duiding van het
synthesedocument laat nog op zich wachten.

Volgens paus Franciscus moet de Rooms-
Katholieke Kerk in de toekomst een ‘synodale
kerk’” worden, dat wil zeggen een kerk waar
leken een grotere en actievere bijdrage leveren
naast en in samenwerking met geestelijken. Om
in het derde millennium een ‘synodale
missionaire kerk’ te kunnen zijn, zijn er intussen
van het Vaticaan aanwijzingen gekomen om op
twee niveaus aan de slag te gaan. Zo zal er op
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wereldniveau onder meer worden gesproken
over de theologie van het diakenambt en over
de vraag of vrouwen ook tot diaken kunnen
worden gewijd. Maar ook op lokaal niveau moet
worden nagedacht over bestaande en nieuwe
structuren en over besluitvormingsprocessen.
Zo moet volgens het Vaticaan in de bisdommen
en parochies de vraag gesteld worden hoe ‘alle
leden van het volk van God
medeverantwoordelijkheid kunnen dragen’,
ieder op zijn of haar eigen wijze.

In het onderstaande volgt een samenvatting die
Nederlandse kerkprovincie heeft gepubliceerd
op haar website www.rkkerk.nl.

De tekst is opgebouwd in drie delen. Het eerste
deel schetst ‘Het gezicht van de synodale Kerk’
en presenteert de theologische beginselen die
de synodaliteit belichten en een basis geven.
Het tweede deel met de titel ‘Allen leerlingen,
allen missionarissen’ gaat over iedereen die
betrokken is bij het leven en de zending van de
Kerk en hun relaties. Het derde deel heeft als
titel ‘Banden smeden, gemeenschap opbouwen’.
Hier gaat het over processen en een netwerk die
de uitwisseling tussen de Kerken en de dialoog
met de wereld mogelijk maken.

In ieder hoofdstuk van deze drie delen

worden ‘punten van

overeenstemming’, ‘kwesties die behandeld
moeten worden’ en ‘voorstellen’ bij elkaar gezet.
De ‘punten van overeenstemming’ vormen de
vaste punten waarop de reflectie zich kan
richten. De ‘kwesties die besproken moeten
worden’ zijn de punten waarvan het
noodzakelijk wordt geacht deze theologisch,
pastoraal en canoniek uit te diepen.

De ‘voorstellen’ geven de sporen aan die
gevolgd moeten worden: sommige worden
gesuggereerd, andere aanbevolen, weer andere
met meer kracht en vastberadenheid verlangd.



ADVERTENTIES

Websites

Tegelzet en Kitbedrijf

www.stmartinusparochie.nl

www.sintfranciscuskerk.nl

Wories

Voor al uw tegel en kitwerk
(nieuwbouw en renovatie)

www.bisdomgl.nl
www.vatican.va

www.friezenkerk.nl

Telefoon : 06 — 55 55 43 91
www.rkkerk.nl

www.katholiekleven.nl Telefoon : 0598 —35 20 14

www.rkbijbel.nl E-mail : info@tegelzetenkitbedrijf.nl

www.rkliturgie.nl Website : www.tegelzetenkitbedrijf.nl
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www.rkdocumenten.nl
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CARAGE

Groningerweg 42
9738 AB Groningen

P90 e

& Gedempte Zuiderdiep 81

C 050-3603441

Gedempte Zuiderdiep 54"
050-5536630 ‘

Tel : 050-5 7708 92

Voor aankoop van uw nieuwe auto
en/of reparatie, onderhoud en APK

keuringen. www.Rapsoones.
Aanbod gebruikte auto’s op: Actle
www.garagetnoorden.nl Kerkbalans

Alles onder Bovag garantie i
eg Daar geef je voor.

Een kerk is van blijvende waarde!

IBAN: NL92 INGB 0000 0117 50

PCI Sint Martinus
Groningen

De PCI Sint Martinus is de parochiéle caritas instelling van de Sint Martinusparochie
Groningen.

De PCI ondersteunt en helpt parochianen die in sociaal maatschappelijke

nood verkeren of (tijdelijk) financieel krap zitten met een eenmalige gift. Privacy is bij

ons gewaarborgd. Zo ondersteunen wij onder andere:

e jonge gezinnen met een inkomen net boven het wettelijk minimum loon met bijv.
een laptop, sportkleding of een fiets voor de kinderen of vervanging van een
kapotte wasmachine;

¢ alleenstaande ouderen met een bloemetje of attentie bij een huisbezoek en geven
wij een bijdrage aan de ouderenmiddagen.

U kunt ons bereiken via pastoor Wagenaar of mailen via pci@stmartinusparochie.nl
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