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Secretariaat en kerkelijk bureau 

Adres Radesingel 4, 9711 EJ  Groningen 

Telefoon 050 – 3 12 42 15 

E-mail secretariaat@stmartinusparochie.nl 

Website www.stmartinusparochie.nl 

 
In de parochie is pastoraal werkzaam 

Plebaan/Pastoor drs. V.A.H. Maagd  

(woensdag afwezig)  

 
Parochiebestuur 

Voorzitter Pastoor drs. V.A.H. Maagd 

 
Rooms-katholiek kerkhof 

Adres Hereweg 89, 9721 AA  Groningen 

Telefoon 050 – 5 25 32 28 (tijdens kantooruren) 

 
Rooms-katholieke basisscholen 

Sint Michaëlschool 

Butjesstraat 8, 9712 EW Groningen 

Telefoon 050 - 3 12 52 82 

info@sint-michael.nl 

Dependance Sint Franciscus 

Star Numanstraat 52, 9714 JS Groningen 

 

 
Studentenparochie Sint Augustinus 

Studentenpastor drs. Arjen K.H. Jellema, pr. 

https://facebook.com/st.augustinus/ 

 

PCI Sint Martinus (parochiële caritas instelling) 

Meer informatie op achterzijde Rondom. 

email: pci@stmartinusparochie.nl 

 

Redactie Rondom 

Louis Lukassen, Egbert van der Werff en Jabik 

Zeinstra. 

Vormgeving: Meta van Zoelen. 

 

De redactie van ‘Rondom Sint Martinus’ treedt 
verzamelend op. Het wel of niet opnemen van 

artikelen of het inkorten ervan wordt zorgvuldig 

afgewogen, eventueel in overleg met het 

kerkbestuur. Het is ondoenlijk om met elke 

schrijver of schrijfster hierover contact op te 

nemen en/of te corresponderen. We vertrouwen 

erop dat u hiervoor begrip heeft.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St.-Jozefkathedraal St.-Franciscuskerk 

Radesingel 2 

Tel. 050 – 3 12 42 15 

Zaagmuldersweg 67 

Tel. 050 – 3 12 42 15 

Rooster Rondom 

(volgend nummer) 

nummer periode kopij voor 

5 

1 juni 2024 

t/m 

5 juli 2024 

 

11 mei 

 

U kunt de kopij ook mailen 

redactierondom@stmartinusparochie.nl 

 

Bankrekeningnummers St.- Martinusparochie 

IBAN: NL89 INGB 0669 9127 19 

t.n.v. St.-Martinusparochie te Groningen 

Voor al uw financiële bijdragen zoals: 

- Abonnementsgeld Rondom (€ 15,00) 

- Giften en stipendia 

 

IBAN: NL92 INGB 0000 0117 50 

t.n.v. St.-Martinusparochie te Groningen 

Voor uw bijdrage Kerkbalans. 

Administratie & verspreiding 

Centrum Secretariaat 

Radesingel 4 

Noord Mw. M. Melenhorst - Vroome 

Noorderhaven 49 

Tel. 06 – 22 54 93 46 

Selwerd Dhr. J.R. Kruisman 

Beukenlaan 64 

Tel. 050 – 5 71 51 11 

Vinkhuizen Dhr. J.R. Kruisman 

Beukenlaan 64 

Tel. 050 – 5 71 51 11 

Paddepoel Mw. A.C. ten Voorde,  

Zonnelaan 241 

Tel : 050 – 3 12 42 15 

Oost Dhr. J.R. Kruisman 

Beukenlaan 64 

Tel. 050 – 5 71 51 11 

 

http://www.stmartinusparochie.nl/
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‘Ben u al wat gewend?’ 
 

Nu ik dit schrijf zijn vier weken verstreken sinds 

mijn pastoorsinstallatie. In het vorige nummer 

van ‘Rondom’ is op deze plek mijn toespraak 
gepubliceerd. Met veel dankbaarheid kijk ik 

terug op de manier waarop u mij welkom hebt 

geheten in de parochie. Dat mijn komst zo vlak 

voor de Goede Week en Pasen was heb ik als 

een geschenk ervaren. Op de eerste plaats 

omdat ik in die dagen met u de kern van ons 

geloof heb mogen vieren. Maar ook omdat ik 

tijdens de vieringen en 

bijeenkomsten al zoveel mensen 

heb mogen ontmoeten.  

 

Jong en oud heb ik een beetje leren 

kennen. Daarbij denk ik aan het 

maken van de Palmpaasstokken 

met de kinderen op de zaterdag 

vóór Palmzondag. Maar ook de 

ontmoeting met de Eerste 

Communicanten en de vele 

misdienaars die onze parochie rijk 

is. Wat onze parochie uniek maakt 

voor ons bisdom is haar grote, 

internationale gemeenschap. In 

afwisseling met pastoor Jellema 

celebreer ik de internationale mis 

op zaterdag. Mijn Engels moest ik 

een beetje afstoffen maar dat gaat 

nu, al zeg ik zelf, redelijk. Gezellig en 

onderhoudend was de Seniorenmiddag. Daarbij 

heb ik iets over mijzelf mogen vertellen. 

Bijzondere ontmoetingen waren er rondom de 

verschillende doopsels die ik heb gevierd, de 

zieken die ik mocht zalven en de diverse 

uitvaarten die ik al heb verzorgd. 

Indrukwekkend was de dag waarop ik in de 

ochtend de requiemmis heb gevierd voor een 

103-jarig dame en in de middag het afscheid van 

een 8-jarig meisje. Minder publiekelijk, maar 

niet minder waardevol, waren de huisbezoeken 

aan gezinnen en individuele parochianen.  

 

Voor u misschien gewoon maar voor mij, als 

eenvoudige plattelandspastoor, verrassend is 

het hoge kerkbezoek. Dat we op Paasmorgen 

met 700 mensen samen waren in de kathedraal 

was voor mij een eerste ervaring. Maar ook de 

viering in de St.-Franciscuskerk, in schoonheid 

een waardige evenknie van de St-Jozefkerk, was 

feestelijk en goed verzorgd. De vieringen in onze 

parochiekerken worden op plechtige, feestelijke 

en luisterrijke wijze gevierd. Ons koor heeft daar 

géén gering aandeel in! Dat heeft al vele jaren 

zijn aantrekkingskracht. Niet zonder reden 

noemt het Tweede Vaticaans Concilie de heilige 

liturgie de ‘bron en het hoogtepunt van geheel 

het christelijk leven’. En die wordt in onze 
parochiekerken waardig gevierd. In het 

bijzonder de H. Eucharistie. Een 

parochiegemeenschap is het ‘Volk van God’ 
dat ín de heilige liturgie gemeenschap met 

God en elkaar ervaart. Maar ná het ‘Ita 

missa est’ worden we geroepen om buiten 
de tempelmuren de gemeenschap van het 

‘Rijk van God’ te leven en zichtbaar te 
maken. Een parochie is dan ook niet alleen 

een liturgische gemeenschap. Zij is ook een 

dienende en lerende gemeenschap van 

gelovigen. Eén gemeenschap die zichzelf wil 

opbouwen, gemeenschap wil vormen in een 

steeds individualistischer wereld. Ook dat 

kan een grote uitstraling hebben.  

 

Enkele weken geleden, tijdens het 

koffiedrinken ná de hoogmis, vroeg een 

jonge parochiaan mij: “Pastoor, bent u al 

een beetje gewend?” De vraag overviel mij 

een beetje want ik was nog maar net in de 

parochie. Een echt antwoord had ik niet gereed. 

Mijn reactie was dan ook een wedervraag: “Zijn 

de parochianen al een beetje aan míj gewend?”  

 

En zo zullen we de komende tijd samen op weg 

gaan. Ik zal langzaam verder kennis maken met 

de gewoonten in de parochie. Maar vooral met 

de mensen die de parochie vormen. Daarbij wil 

ik ook zeker een luisterend oor hebben voor de 

verlangens en wensen die er leven. Natuurlijk 

kan niet ieder(s) verlangen worden gestild en 

iedere wens worden vervuld. Maar ik zal 

proberen hier binnen de organisatie van de 

parochie een plek voor creëren. Tegelijkertijd 

zullen de parochianen langzaam moeten 

wennen aan mij. Maar wanneer we samen die 

weg gaan, ligt voor ons een hoopvolle en goede 

toekomst open.    

V. Maagd, pastoor-plebaan 
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Maandag tot en met vrijdag Zaterdag 

12.00: Het Rozenhoedje en 

aansluitend het middaggebed 

12.30: H. Mis 

19.00: H. Mis (donderdag) 

09.00: H. Mis (Nederlands) 

17.00: H. Mis (Engels) 

 

Uitstelling van het Allerheiligste 

11.30 – 12.30 uur (donderdag) 

Biechtgelegenheid 

16.00 – 17.00 uur 

Elke zondag is er tijdens de Hoogmis van 11.00 uur een kinder-

woorddienst en voor de kleinsten een crèche. 

 

Zaterdag/Zondag – 27 -28 april 2024, 5e zondag van Pasen 

Lezingen            Handelingen  9: 26 - 31      |      1 Johannes  3: 18 - 25     |     Johannes  15: 1 - 8 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

Zaterdag   17:00 H. Mis (Engels) 

Zondag 09:30 Hoogmis 11:00 Hoogmis 

 12:00 H. Mis (Pools) 17.00 Latijnse H. Mis 

     

 

Zaterdag/Zondag – 4-5 mei 2024, 6e zondag van Pasen 

Lezingen     Handelingen  10: 25 - 26, 34 - 35, 44 - 48  |  1 Johannes  4: 7 - 10  |  Johannes  15: 9 - 17 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

Zaterdag   17:00 H. Mis (Engels) 

Zondag 09:30 Hoogmis 11:00 Hoogmis 

 12:00 H. Mis (Pools)   

     

 

Donderdag – 9 mei 2024, Hemelvaart van de Heer 

Lezingen             Handelingen  1: 1 - 11      |     Efeziërs  1: 17 - 23     |     Marcus  16: 15 - 20 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

 09:30 Hoogmis 11:00 Pontificale Hoogmis m.m.v. gastkoor 

 12:00 H. Mis (Pools)  St. Jozef uit Helmond 

     

 

Zaterdag/Zondag – 11-12 mei 2024, 7e zondag van Pasen 

Lezingen    Handelingen  1: 15 - 17, 20a, 20c - 26  |  1 Johannes  4: 11- 16  |  Johannes  17: 11b - 19 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

Zaterdag   17:00 H. Mis (Engels) 

Zondag 09:30 Hoogmis 11:00 Gezinsmis  

 12:00 H. Mis (Pools) 17:00 Latijnse H. Mis 

     

 

 

 

Sint-Franciscuskerk  

Zaagmuldersweg 67 

Sint-Jozefkathedraal  

Radesingel 2 
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Zaterdag/Zondag – 18-19 mei 2024, Hoogfeest van Pinksteren 

Lezingen            Handelingen  2: 1 - 11    |    1 Korintiërs  12: 3b - 7, 12 - 13    |    Johannes  20: 19 - 23 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

Zaterdag   17:00 H. Mis (Engels) 

Zondag 09:30 Hoogmis 11:00 Hoogmis 

 12:00 H. Mis (Pools) 17:00 Latijnse H. Mis 

     

 

Maandag – 20 mei 2024, Tweede Pinksterdag; Heilige Maria, Moeder van de Kerk 

Lezingen                   Handelingen  19: 1b - 6a        |         Johannes  14: 15 - 17 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

   11:00 Hoogmis  

     

 

Zaterdag/Zondag – 25-26 mei 2024, Heilige Drie-eenheid 

Lezingen          Deuteronomium  4: 32 - 34, 39 - 40    |    Romeinen  8: 14 - 17    |    Matteüs  28: 16 - 20 

                               St.-Franciscuskerk      St.-Jozefkerk 

Zaterdag   17:00 H. Mis (Engels) 

Zondag 09:30 Hoogmis 11:00 Hoogmis 

 12:00 H. Mis (Pools) 17:00 Latijnse H. Mis 

     

 

 Misintenties 

St.-Franciscuskerk 

28 april: Magdalena de Beer - Wubbolt 

  Pater Ton Heijmans s.j. 

 

 

St.-Jozefkerk 

28 april: Overleden familie Van Schaik 

  Ad Bots 

5 mei:  Ben Tilman 

  Bob Dijkhoff  

12 mei: Yvonne Kessels - Snijders 

19 mei: Yvonne Kessels – Snijders 

  Jan en Lineke ten Voorde 

  Minie ten Voorde  

26 mei: Overleden familie Van Schaik 

Collectedoeleinden 

28 april: 1. Parochie 

  2. Energiekosten 

5 mei:  1. Parochie 

  2. Priesteropleiding 

9 mei:  1. Parochie 

12 mei: 1. Parochie 

  2. Ned. Missionarissen 

19 mei:  1. Parochie 

  2. Acolieten en misdienaars 

20 mei: 1. Parochie 

26 mei: 1. Parochie 

  2. Onkosten kindercrèche 

R.K. Kerkhof 
Maandag 6 mei (1ste maandag van de maand) 

is er om 9.30 uur een H. Mis in de kapel van 

het R.K. Kerkhof. Na de H. Mis is er 

gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij het 

genot van een kopje koffie of thee. 

Graag tot ziens. 

Vormsel 24 november 
 

Op zondag 24 november, het feest van Christus 

Koning, zal mgr. C.F.M. van den Hout het sacrament 

van het H. Vormsel toedienen. Nadere aankondiging 

over de voorbereiding volgt nog. Voor informatie 

kunt u contact opnemen met het secretariaat: 050 – 

3124215 of per e-mail: 

secretariaat@stmartinusparochie.nl. 

mailto:secretariaat@stmartinusparochie.nl
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Familieberichten 
Door het H. Doopsel werden in onze 

parochiegemeenschap opgenomen: 

 Marten Kok 

 Lucas Mendes Salomons 

Sofia Guakin Guakin 

Antony Guakin Guakin 

Gennaro Wiashi 

 

Sloten een christelijk huwelijk: 

 Hadi Al Jat en Annelies Verschure 

 

In de vrede van de Heer is overleden: 

 Ad Bots (83) 

Aankondiging Parochieavond 6 juni 
 

Op donderdag 6 juni 2024 vindt vanaf 20.00 uur de 

jaarlijkse parochieavond plaats in de parochiezaal 

van de pastorie. 

In het eerste deel van deze avond zal het 

parochiebestuur een toelichting geven op de 

gebeurtenissen van het afgelopen jaar 2023 en de 

financiële stand van zaken. 

 

Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst wil het 

bestuur u graag meenemen in de voorstellen rondom 

aanpassingen in het beleidsplan van de parochie, de 

stand van zaken met betrekking tot het 

gebouwenbeleidsplan en de vertaling van deze 

plannen in voorstellen en acties.  

De avond zal worden afgesloten met een drankje en 

een gezellig samenzijn. 

 

Het parochiebestuur nodigt u hierbij van harte uit 

om de parochieavond bij te wonen. Graag zien wij u 

dan. 

Veranderingen Rondom 
 

Tot nu toe wordt ons parochieblad Rondom door 

vrijwilligers in elkaar gezet en vermenigvuldigd. 

Hiervoor wordt een zwart/wit stencilmachine 

gebruikt die aan vervanging toe is. Dit is voor het 

bestuur aanleiding geweest om na te denken over de 

toekomst van Rondom. Het bestuur hecht eraan een 

parochieblad in stand te houden. Veel parochianen 

en geïnteresseerden in onze parochie blijven langs 

deze weg geïnformeerd en aangesloten. 

Wel is het bestuur van mening dat nu een goed 

moment is aangebroken om een moderniseringsslag 

door te voeren. Een kleurenversie van Rondom met 

een professionele uitstraling past beter in deze tijd. 

Het bestuur heeft dan ook, na overleg met de 

redactieleden van Rondom, besloten om gebruik te 

gaan maken van de diensten van uitgeverij De Zalige 

Zalm. In de loop van juni zal samen met de 

(toekomstige) redactieleden van Rondom worden 

gekeken naar de digitale werkwijze van De Zalige 

Zalm, zodat na de zomer de eerste kleurendruk van 

Rondom verwacht kan worden. 

 

Tijdens de parochieavond van 6 juni a.s. zal alvast 

een kort voorproefje van de opzet van de nieuwe 

Rondom gepresenteerd worden. 

Eerste Communicanten 
 

Op zondag 21 april deden de volgende kinderen 

hun Eerste H. Communie in de hoogmis in de 

St.-Jozefkathedraal. Een foto was nog niet 

beschikbaar toen het parochieblad werd 

geprint. We hopen de foto van de eerste 

communicanten in het volgende nummer van 

Rondom te kunnen plaatsen. 

 

Alicia Breeschoten 

Celeste Campagne 

Javier Sanra Canovas 

Milangelo Dijkhoff 

Steven van Dijk 

Christina Dounato 

Jahson Geerman 

Celine Jasper 

Robert Poul 

Adriaan Schrage Simeonie 

Dilmario da Silva 

Jia-Wen Yang 

Boekpresentatie Tharcisse Nsavyinganji 
 

Na de Hoogmis van 11.00 uur op zondag 28 

april zal in de parochiezaal een korte 

boekpresentatie plaats vinden van het boek dat 

onze parochiaan Tharcisse Nsavyinganji schreef: 

’Een autobiografisch verhaal van een 50-jarige 

immigrant uit Burundi’. Het boek is voor € 22,95 
te verkrijgen in de boekenstand. 
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Nieuwe redactieleden gezocht voor 

Rondom 
 

De redactieleden van Rondom hebben aan het 

bestuur te kennen gegeven in ieder geval eind van 

dit jaar te willen stoppen met hun redactiewerk. 

De beslissing om de vormgeving van Rondom uit 

te besteden aan De Zalige Zalm (zie elders in dit 

blad) zorgt ervoor dat het moment om te stoppen 

met de huidige redactiewerkzaamheden nog wat 

eerder komt. 

In dat kader is het bestuur dan ook op zoek naar 

nieuwe redactieleden voor Rondom. Rondom 

verschijnt 10 keer per jaar en van redactieleden 

wordt verwacht dat ze voor elk nummer een 

bijdrage leveren. Die hoef je niet altijd zelf te 

schrijven maar wel wordt er verwacht dat je 

ervoor zorgt dat er tijdig voldoende kopij is 

aangeleverd.  

In de tweede helft van juni zal nog een 

presentatie worden gehouden voor (toekomstige) 

redactieleden door De Zalige Zalm om de digitale 

werkwijze en de daarbij horende hulpmiddelen 

uit te leggen. 

Graag nodigen we je uit lid te worden van de 

redactie zodat Rondom ook in de toekomst 

blijvend kan worden uitgebracht. 

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met 

Meta van Zoelen via 

secretaris@stmartinusparochie.nl of met pastoor 

Maagd. 

Crèche voor kinderen tussen 0 en 4,5 

jaar 
 

Vanuit de St.-Jozefkathedraal word een 

kindercrèche aangeboden voor kinderen van 0 

tot 4,5 jaar, zodat de ouders de H. Mis kunnen 

bijwonen. 

WAAROM?  Als ouder van één of meerdere 

jonge kinderen wil je graag de H. Mis vieren. Je 

zoontje/dochtertje begrijpt uiteraard nog niet 

wat er verwacht wordt en laat graag zijn/haar 

stemmetje horen. Al je aandacht gaat daardoor 

naar het verzorgen van je kindje en je komt er 

niet meer toe om de H. Mis ten volle te vieren. 

WANNEER?  Iedere zondag tijdens de H. Mis van 

11.00 uur in de St.-Jozefkathedraal. De crèche 

opent om 10.45 uur en sluit de deuren 

omstreeks 12.15 uur. 

WAAR?  Stap de kerk binnen en loop door naar 

de pastorie. Op de eerste verdieping vind je de 

crèche aan het einde van de gang. Kom je voor 

het eerst langs? Vraag de weg aan een van de 

medewerkers (koster, medewerker crèche, etc.) 

die bij de ingang van de kerk te vinden zijn. 

VOOR WIE?  Voor kindjes van 0 tot 4,5 jaar. 

Nadien kunnen ze doorstromen naar de 

kinderwoorddienst. 

VRAGEN?  Neem contact op met Namat Attara 

op 06 – 23786239 of namat4@hotmail.com. 

Concertgroep zoekt coördinator 
 

Naast de viering van de eucharistie kan een kerkgebouw, binnen bepaalde grenzen, ook voor andere 

activiteiten worden gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan het houden van concerten.  De parochie krijgt met 

enige regelmaat het verzoek van muziekensembles om optredens te organiseren in de St.-

Jozefkathedraal. In dat geval wordt de parochiële Concertgroep geactiveerd. Zij neemt contact op met 

het muziekgezelschap, beoordeelt wat er mogelijk is, maakt duidelijke afspraken over het gebruik van 

de kerk en houdt een oogje in het zeil op de dag van het concert.  

 

Aangezien de huidige coördinator binnenkort stopt, is de Concertgroep op zoek naar een opvolger. Heb 

je affiniteit met (klassieke) muziek, vind je het leuk om dingen te organiseren, heb je oog voor detail 

zonder het overzicht te verliezen en ben je doortastend, dan is de functie van coördinator van de 

Concertgroep wellicht iets voor jou. Belangstellenden kunnen zich melden bij het secretariaat van de 

parochie: tel: 050 –  3124215 of per e-mail: secretariaat@stmartinusparochie.nl. 

mailto:secretaris@stmartinusparochie.nl
mailto:namat4@hotmail.com
mailto:secretariaat@stmartinusparochie.nl
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Door de sacramenten voel ik mij met God verbonden; door liturgie en participatie met 

de Sint Martinus geloofsgemeenschap.  

Een interview met Frank Peters 
door Jan Maassen 

 

Op 12-jarige leeftijd vertrok Frank, als lid van 

het gezin Peters, vanuit Nieuwegein naar 

Amerika. Daar maakte hij kennis met de grote 

online mediakerken. Deze riepen afkeer en 

weerstand bij hem op. Goede adviseurs 

brachten hem weer terug in de R.K. kerk, maar 

daar bleef het bij Frank niet bij. 

Frank Peters werd in 1995 in Hedel geboren, 

groeide op in Nieuwegein en Amerika. In 2019 

kwam hij weer terug naar Nederland; sindsdien 

woont hij als RUG student psychologie in 

Groningen. Frank hoopt in 2024 zijn studie 

master psychologie af te ronden. Frank werd in 

Nieuwegein gedoopt toen hij zes jaar was. Een 

jaar later ontving hij zijn eerste Heilige 

Communie. Frank: “Ik had toen niet veel inzicht 
in het geloof. Soms ging ik naar de 

kindernevendienst. Ik zong wel tot mijn tiende 

jaar met veel plezier in het kinderkoor. Ik heb 

geen speciale herinnering aan die kerkelijke 

vieringen; wel aan de koorzang en de leuke 

dingen die we deden op mijn basisschool (zoals 

kerstkransen maken) voor de Kerstdagen”.   
 

Online geloof 

Voordat Frank het H. Vormsel zou ontvangen 

verhuisde hij al met zijn ouders en oudere broer 

naar de staat Illinois in Amerika, vanwege het 

werk van zijn vader. Met deze verhuizing 

veranderde er voor Frank ook veel op 

geloofsgebied. Zo stopten per direct zijn 

bezoeken aan de R.K. kerk en maakte hij kennis 

met grote online-media kerken. Frank: “Ik zag, 
met name online, veel hypocrisie. De 

verkondiging van het welvaartsevangelie door 

mediakerken riep bij mij afkeer op. Toen ik 16 

jaar was besloot ik dat ik niet zoveel kon met 

het geloof, want ik vond de wetenschap 

belangrijker dan het geloof”. 
Frank had niets met het geloof totdat hij aan het 

eind van zijn eerste studie positief beïnvloed 

werd door Jordan Peterson, een (nog steeds) bij 

veel katholieke jongeren populaire online 

psycholoog. Hij maakte onder andere een 

psychologische interpretatie over het boek 

Genesis. Door Peterson begon Frank met bidden 

en het zoeken naar God. Daarnaast gaf R.K. 

bisschop Robert Barron, op zijn online youtube 

account, goede en inspirerende catecheses over 

het R.K. geloof. Veel jongeren, constateert 

Frank, vinden hun informatie vooral op het 

internet. Hij heeft verschillende leeftijdsgenoten 

gesproken die de namen van Peterson en van 

Barron via het internet kennen. 

Hierdoor verlangde Frank ernaar om mee te 

doen binnen de katholieke kerk en in de zomer 

van 2020 zocht hij contact met pastoor 

Wagenaar. Zo raakte hij betrokken bij de Sint 

Martinusparochie en de Studentenparochie. 

 

Initiatief en actie binnen de parochies 

Als actief lid van de Studentenparochie Sint 

Augustinus in Groningen bouwde Frank 

vriendschappen op en voerde met pastoor Arjen  
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Jellema en medestudenten diepere gesprekken 

op geloofsgebied. Frank: “Pastoor Jellema 
leerde mij veel liturgische aspecten van het 

katholieke geloof. Jellema heeft bovendien een 

goed inzicht in het leven van studenten van mijn 

generatie en ook waar jonge mensen 

belangstelling voor hebben”. Frank voelt zich 

door de sacramenten sterk met God verbonden. 

Hij ervaart dat zowel in de studentenparochie 

als in de parochiegemeenschap. Daarnaast 

organiseert ook graag activiteiten in de Sint 

Martinusparochie zoals de studentenaanbidding 

op maandagavond en sociale activiteiten op 

zaterdagavond na de internationale mis. Frank: 

“Door de liturgie en de participatie voel ik mij 
echt verbonden met de Sint Martinus 

geloofsgemeenschap. Als acoliet en in het 

organiseren van studentenactiviteiten draag ik 

in bredere zin bij aan het parochiewerk. Dit alles 

geeft mij voldoening en een gevoel van groei in 

mijn geloof. Dat is een  bijzonder en een rijk 

gevoel, dat ik niet eerder in mijn leven had 

ervaren”.  
 

Mening over de toekomst van de kerk 

Frank merkt uit eigen ervaring dat er soms te 

weinig binnen de parochiegemeenschap en de 

studentengemeenschap wordt gecommuniceerd 

over wat er allemaal speelt. Frank: “Vaak kom ik 
mensen tegen die nog niet van de 

studentenparochie gehoord hebben, ook al 

komen ze al een tijd naar de kerk. Daarnaast 

heb ik pas geleden een groep gevonden die al 

een paar jaar actief is.” Een website waar alles 
op te vinden is heeft mijn voorkeur. Frank: “Ik 
ben sterk voorstander van een centrale kerk in 

een regio die intensief wordt gebruikt en 

pastoraal, financieel en organisatorisch is 

toegerust voor alle relevante taken, activiteiten 

en leeftijdsgroepen. Een centrale kerk, die 

communiceert met de omliggende parochies 

over activiteiten." 

 

Slotvraag. Wat is je advies aan de jongeren? 

Frank: “Luister naar anderen en blijf in contact 
met andere mensen. Doe mee met sociale 

activiteiten. Op die manier blijf je in verbinding 

met gelovigen en houd je jezelf op de hoogte 

van wat er in de parochie speelt. Misschien pik 

je op wat de wensen van parochianen zijn en of 

er dingen zijn die anders kunnen”. 

 Oproep viering Pinksternoveen in 

Groningen op 17 mei 
 

Het Pinksternoveen is een negendaags gebed van 

Maria en de apostelen na de Hemelvaart van 

Jezus. Het wordt op vrijdag 17 mei gebeden in 

alle Nederlandse bisdommen door verschillende 

groepen, verbonden door Charis. In het bisdom 

Groningen-Leeuwarden in Groningen in de 

Emmauskerk. Adres: Ra 4. Inloop vanaf 19.30 

uur. De gebedsviering begint 20.00 uur.  Gebed, 

zingen en getuigenissen wisselen elkaar af in de 

viering. Er is  ruimte voor het ontvangen van het 

sacrament van boete en verzoening.  

Meer informatie en aanmelding via: 

nanjaborst@gmail.com.  

Bedevaart naar Rome in het Heilig Jaar 

2025 

 
In 2025 wordt er in de katholieke kerk weer een 

Heilig Jaar gehouden. Een Heilig Jaar of Jubeljaar 

is een traditie in de katholieke kerk die teruggaat 

tot het jaar 1300 en gebaseerd is op een nog 

ouder Joods gebruik. Aanvankelijk werd een 

Jubeljaar eens in de 50 jaar gehouden en 

tegenwoordig eens in de 25 jaar. 

 

Paus Franciscus heeft gelovigen uit de hele 

wereld uitgenodigd om tijdens het Heilig Jaar 

2025 op bedevaart naar Rome te komen. De 

Nederlandse bisdommen organiseren in dat jaar 

samen een nationale bedevaart naar Rome, die 

gepland staat van 26 april tot en met 3 mei 2025 

(tijdens de meivakantie). Pelgrims uit alle 

bisdommen en katholieke maatschappelijke 

organisaties trekken dan samen naar het graf van 

de apostelen Petrus en Paulus. 

 

Het internationale thema van het Heilig Jaar 

2025 luidt: ‘Pelgrims van de hoop’. Voorafgaand 
wordt als voorbereiding op het Jubeljaar in 2024 

een jaar van gebed gehouden. In de loop van het 

jaar zal daar op diverse manieren aandacht voor 

worden gevraagd. 

Meer informatie volgt op www.rome2025.nl. 

mailto:nanjaborst@gmail.com
http://www.rome2025.nl/
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De Paaskaars van 2024 
 

In de Paaswake heeft onze bisschop de 

Paaskaars gezegend en ontstoken. Diaken 

Andrew heeft hem vervolgens de kathedraal 

binnen gedragen. De brandende Paaskaars is 

het symbool van de verrezen Christus. Maar de 

kaars zélf is ook voorzien van symbolen. In mijn 

vorige parochie had ik de gewoonte om voor 

Pasen zelf de 

Paaskaars te 

versieren. Bij mijn 

vertrek uit de 

Noordoostpolder 

heb ik, bij wijze 

van 

afscheidscadeau, 

een zelf versierde 

Paaskaars gegeven 

aan de H. 

Michaëlkerk in 

Emmeloord. Bij 

mijn komst naar 

Groningen vroeg ik 

mij af: “Waarom 
zou ik dat niet blijven doen?” En zodoende heb 
ik een Paaskaars versierd voor de Paaswake in 

onze St.-Jozefkathedraal.  Graag geef ik een 

toelichting op de versiering.  

 

Natuurlijk zijn de gebruikelijke symbolen van het 

kruis en het jaartal aangebracht. Maar ook de 

(A)lpha en de (O)mega. Het zijn de begin- en 

slotletters van het Griekse alfabet en verwijzen 

naar de Christus die het begin en einde van alles 

is. Ook de wierookkorrels ontbreken niet. Zij 

symboliseren de 

kruiswonden van 

Christus. Ook deze 

zijn zelfgemaakt, en 

wel met wierook uit 

onze St.-

Franciscuskerk. Tot 

zover de 

gebruikelijke 

versieringen van de Paaskaars.  Méér 

specifiekere symbolen zijn dit jaar de bijen en de 

zeshoekige honingraatvormen. De bijen voeren 

terug op de symbolische uitleg die klassieke 

filosofen en later de christelijke kerkvaders 

gaven aan bijen, aan de bijenkorf en de honing. 

Als enig volk in het dierenrijk leven bijen 

namelijk samen in één huis, zo stelt Ambrosius 

van Milaan (339-397). Hierin ziet hij het beeld 

van de kerk. De bijenkoning, die het volk 

voorgaat en leidt, is het beeld van Christus. Dat 

dit een koningin is kon Ambrosius niet weten 

maar doet zeker geen afbreuk aan het mooie 

beeld. Naar het 

beeld van de 

bijenkorf en de 

was, het 

resultaat van 

hun 

gezamenlijke 

arbeid, verwijst 

de klassieken 

Paasjubelzang. 

In het ‘Exsultet’ 
horen we 

namelijk: 

‘Aanvaard dan, heilige Vader, in deze 

genadenrijke nacht het avondoffer van deze 

lofzang, dat de heilige Kerk U bij de plechtige 

opdracht van deze kaars uit het werk der bijen 

aanbiedt door de hand van uw dienaren’.  
 

In de brandende Paaskaars mogen we een beeld 

zien van de verrezen Heer. De bijen op de kaars, 

de honingraatvormen en de was van de 

kaars zélf verwijzen naar onszelf. Want 

daarin mogen we het beeld van onze 

geloofsgemeenschap van Sint Martinus 

herkennen. Daarin zetten velen zich in 

voor de opbouw van Christus’ Kerk; haar 
zichtbare en onzichtbare gestalte.  

 

V. Maagd, pastoor-plebaan 
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Verslag Seniorenmiddag 25 maart 
 

Maandag 25 maart 2024 was het weer zo ver. 

Het was een gezellige seniorenmiddag, met wel 

28 senioren. De H. Mis begon om 14.00 uur. Dit 

keer door onze nieuwe pastoor-plebaan, Victor 

Maagd. 

We hadden pastoor Maagd gevraagd of hij zich 

wilde voorstellen aan de senioren na afloop van 

de mis, en dat wilde hij zeker wel doen. Toen 

iedereen was voorzien van een kopje koffie of 

thee met  een overheerlijke plak paasstol met 

roomboter, nam pastoor Maagd het woord. 

Het werd een interessant verhaal. Pastoor 

Maagd had zich goed voorbereid. Nadat hij 

zichzelf had voorgesteld, liet hij de nieuwe 

Paaskaars zien. In zijn vorige parochie 

(Noordoostpolder) versierde pastoor Maagd de 

paaskaars altijd zelf, en dat heeft hij voor zijn 

nieuwe parochie ook gedaan. De gebruikelijke 

symbolen van het kruis en het jaartal waren 

aangebracht, maar ook de Alpha en de Omega, 

de begin-en slotletters van het Griekse alfabet. 

Maar ook zagen we bijen en een honingraatvorm 

op de paaskaars staan. Met een prachtige uitleg 

hierover, wisten we nu ineens veel meer over de 

betekenis. Zelfs wierookkorrels uit de St.-

Franciscuskerk had hij verwerkt, die symbool 

staan voor de kruiswonden van Christus. 

Nu je gaat ineens heel anders naar de paaskaars 

kijken. En wat is nou niet leuker om te weten, 

dat je eigen pastoor dit allemaal zelf heeft 

gemaakt. 

En het werd nog mooier. De pastoor vertelde dat 

hij zelf zijn eigen kazuifels maakt. En hij had een 

paar mee genomen om dit te laten zien aan ons. 

Zo mooi gedaan allemaal.  

De senioren stelden de kennismaking met onze 

nieuwe pastoor erg op prijs.  

Na dit alles werd het tijd voor een natje en  een 

droogje. Het gevulde ei mocht natuurlijk niet 

ontbreken. Daarna zongen we met elkaar wat 

oude liedjes. Uit volle borst zongen we o.a: ‘Ik 
ben met Catootje naar de botermarkt geweest’, 
‘Ain boer wol naar zien naober tou’ en nog veel 
meer. 
Lieve senioren, bedankt weer voor de gezellige 

middag. Op naar de volgende! 

 

De hartelijke groeten, 

Sinie, Malissa, Piet 

Lentetocht voor Senioren op 29 mei 
 

We verheugen ons erop om een gezellige 

Lentetocht met elkaar te maken op woensdag  

29 mei 2024. 

De grote vraag is: Waar gaan we heen? 

Dat blijft tot in de bus een verrassing! 

Vertrek: 09.00 uur aan de Plutolaan en ca. 09.15 

uur bij de St.-Jozefkathedraal. 

Het is moeilijk aan te geven wanneer we weer 

terug zijn. De schatting is rond 17.00 uur. Neemt 

u zelf uw telefoon mee, zodat u indien nodig uw 

vervoer naar huis kunt regelen. 

De eigen bijdrage voor de Lentetocht is € 20 p.p. 
en kan alleen contant betaald worden in de bus. 

De lunch is op eigen kosten. 

Deelnemers moeten betrokken zijn bij de 

parochie. 

Geef u snel op, want vol = vol! 

De opgavestrook kunt u vóór 20 mei inleveren  

bij de pastorie of bij één van ons team. 

 

De Seniorenwerkgroep 

Sinie, Piet en Malissa 

 

 Opgavestrook Lentetocht  

Woensdag 29 mei 2024 

 

Naam: 

 

Adres: 

 

Tel.nr.: 

 

E-mail: 

 

Aantal deelnemers: 

 

Opstapplaats:  

 

☐ Plutolaan 

☐ St. Jozefkathedraal 

 

Graag inleveren bij de pastorie of bij één van de 

leden van de Seniorenwerkgroep. 

 

Opgave vóór 20 mei 2024!! 
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De doden horen bij Christus en bij ons. De betekenis van de misintentie.  
 

Het is een erkend gebruik in onze katholieke kerk 

om een priester te vragen een mis te celebreren 

voor een of meerdere overledenen. We spreken 

van ‘een mis(intentie) opgeven’. Want de doden 
horen bij de kerkgemeenschap en bij Christus die 

door zijn levensoffer en kruisdood onze dood 

heeft overwonnen. De priester gaat voor in de 

eucharistie met de opgegeven intenties en 

verbindt ze met Christus’ kruisoffer. De priester 
viert de mis voor de intentie van de gever(s). We 

zouden het kunnen zien als een geestelijk 

dienstbetoon aan de ander. 

 

Voor iemand bidden is in katholieke kring heel 

gebruikelijk, of was in ieder geval heel 

gebruikelijk. We bidden zelf voor iemand of 

vragen iemand anders om met ons mee te 

bidden. Dan kan ook voor overledenen. We 

bidden dat zij in Gods eeuwigheid mogen worden 

opgenomen, want niemand heeft er recht op de 

hemel binnen te gaan, en het is geen 

automatisme. Het is Gods genade die ons 

gegeven wordt en waaraan we tijdens ons aardse 

leven moeten meewerken. We mogen de doden 

niet vergeten en hun namen blijven we noemen 

in onze vieringen. 

 

Tenslotte kunnen we een priester vragen de 

eucharistie voor een bepaalde intentie op te 

dragen. De naam van de overledene(n) wordt 

dan in de mis genoemd. Er wordt voor 

hem/haar/hen gebeden, zodat iedereen – en 

zeker familie en vrienden – het kan meebeleven 

en de naam van hun dierbare horen in de 

gelovige gemeenschap. Dat ze niet door ons 

vergeten worden. Ook in woord- en 

communievieringen of gebedsvieringen worden 

gebedsintenties voor overledenen uitgesproken. 

Het opgeven van mis- of gebedsintenties gaat 

meestal via het secretariaat van de parochie of 

locatie. 

Misintenties kunnen ook worden opgegeven voor 

gewone weekdagvieringen. Er hoeven niet per se 

veel mensen bij te zijn om toch de waarde van de 

intentie en het gebed te kunnen beleven.  

 

Er zit ook een financiële kant aan de zaak. Het is 

namelijk ook een erkend gebruik dat de parochie 

voor de mis-of gebedsintentie een stipendium 

(geldbedrag) ontvangt.  

Hiermee wordt mede voorzien in het 

levensonderhoud van de priesters (en andere 

bedienaren). In de eerste eeuwen van de Kerk 

werden bij de offergang in de eucharistie gaven 

in natura naar het altaar gedragen. Een deel 

daarvan was voor de priester bestemd, zodat hij 

kon leven. Al in het Oude Testament waren de 

priesters vrijgesteld van werk en hadden geen 

landbouwgrond om die zelf te bewerken. Zij 

leefden van de offers die de Israëlieten in de 

tempel brachten en mochten daarvan een deel 

voor zichzelf bestemmen.  

 

Dat alles betekent niet dat we de mis ‘betalen’ of 
‘kopen’. Dat zou simonie zijn, een zeer kwalijk 
misbruik. Sacramenten zijn niet te koop. Het gaat 

er alleen om dat de parochie kan blijven bestaan 

door bijdragen van parochianen. Misstipendia 

zijn inkomsten voor de Kerk. Bij protestanten is 

het een onbekend verschijnsel maar zij betalen 

dan ook véél meer aan kerkbijdrage. Katholieken 

hebben naast de actie Kerkbalans vanouds de 

gewoonte een bijdrage te doen bij 

gelegenheden. 

 

Het parochiebestuur is verantwoordelijk voor de 

honoraria en salarissen van priesters, diakens en 

pastoraal werkers. Het zogenaamde stipendium 

draagt daaraan bij. Het adviesbedrag voor een 

intentie is in ons bisdom € 15,00. Dit bedrag kan 
ook jaarlijks worden aangepast, want het 

levensonderhoud wordt ook steeds duurder.  

 

In de parochiekerken, bijvoorbeeld in de 

Mariakapel, ligt vaak een intentieboek waarin 

kerkgangers of bezoekers een gebed opschrijven. 

Deze gebeden worden in de voorbede vaak méé 

voorgelezen. Om verwarring met (mis)intenties 

te voorkomen zouden deze gebeden dan wel 

anoniem moeten blijven. Ook zou het voor 

niemand financieel onmogelijk moeten zijn om 

een misintentie op te geven. In een persoonlijk 

contact met de pastoor of  het 

parochiesecretariaat is dat altijd bespreekbaar. 

 

+ Ron van den Hout 

bisschop van Groningen – Leeuwarden 
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Werk maken van je geloof  

 

Bonifatiusdag 2024 in het teken van twee 

heiligen - Titus en Bonifatius 

Zondag 2 juni a.s. staat de jaarlijkse 

ontmoetingsdag van het noordelijk bisdom in de 

Bonifatiuskapel te Dokkum in het teken van 

twee heiligen. De vroegmiddeleeuwse bisschop 

en missionaris Bonifatius en de 20ste-eeuwse H. 

Titus Brandsma: de Friese pater-Karmeliet uit 

Bolsward die omkwam in het Duitse 

concentratiekamp Dachau tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. Titus is op 15 mei 2022 door paus 

Franciscus heilig verklaard. Hij was in 1926 ook 

de geestelijk vader van het Dokkumer 

bedevaartsoord in het noorden.  

 

Eucharistieviering 

Twee bisschoppen gaan voor bij de 

eucharistieviering in de Bonifatiuskapel: 

hoofdcelebrant mgr. Ron van den Hout, 

bisschop van Groningen-Leeuwarden, en als 

concelebrant zijn voorganger mgr. Gerard de 

Korte, de huidige bisschop van Den Bosch. TV-

presentator Leo Fijen houdt ’s morgens een 
gastpresentatie over ‘Werk maken van je geloof 

en de inspiratie van H. Titus Brandsma’.  Veel 
katholieke jongeren van het noordelijk 

jongerenplatform van de RK kerk bezoeken de 

Bonifatiusdag. Evenals een groep Duitse jonge 

misdienaars uit Fulda, de Duitse zusterstad van 

Dokkum, waar de H. Bonifatius zijn sporen naliet 

in de vroege middeleeuwen. 

 

Pelgrimswandeling 

De dag biedt een afwisselend programma. ’s 
Ochtends vroeg vanaf 8.30 uur start een 

pelgrimswandeling door een fraai natuurgebied 

vanuit het Friese Feanwâlden naar de kapel in 

Dokkum. De gastpresentatie van Leo Fijen over 

Titus Brandsma is om 11.00 uur in de 

Bonifatiuskapel. Een Processietocht door de 

binnenstad brengt relieken van de H. Bonifatius 

en H. Titus naar de kapel. Vanaf 14.00 uur 

begint de eucharistieviering met de beide 

bisschoppen. De viering wordt muzikaal 

ondersteund door christelijk mannenkoor Pro 

Rege, dat onder meer een nationale Titus 

hymne ten gehore brengt, in 2022 

gecomponeerd door musicus Chris Fictoor ter 

gelegenheid van Titus’ heiligverklaring. 
De Bonifatiusdag is vrij toegankelijk voor alle 

belangstellenden. Opgave vooraf is gewenst 

voor deelname aan de pelgrimswandeling in de 

ochtend en de gezamenlijke lunch in de kapel.   

Voor het programma: zie website 

www.bonifatiusdagdokkum.nl. 

 

 Vernieuwde website Sanctificium over 

Mystieke Theologie 

 

De liefde voor de kerk is in het westen nogal 

bekoeld, waarschijnlijk omdat we haar net iets te 

lang hebben misbruikt voor allerlei dingen die 

niks te maken hebben met God en de ziel.  

Godsdienst lijkt tegenwoordig altijd over iets 

anders te moeten gaan dan over zichzelf: over 

politiek, macht, seks en ethiek, maar nooit over 

onze diepste kern: over het ervaren van het 

Goddelijke, over de liefdevolle relatie tussen het 

Absolute en de menselijke ziel, over het mysterie 

van ons bewustzijn. Bij Sanctificium is juist dat 

onze ‘corebusiness’: wij ontsluiten persoonlijke 

getuigenissen van religieuze ervaringen en 

vertalen die voor moderne lezers, christelijk of 

niet. 

 

Kijk op www.sanctificium.com uit 

nieuwsgierigheid of om te ontdekken wat 

mystieke theologie voor pater Hugo, kluizenaar 

uit Warfhuizen, te betekenen heeft. Via 

www.sanctificium.com zijn diverse programma’s 
zoals online cursussen en online bijeenkomsten, 

het kluizenaarsdagboek, de innerlijke bedevaart 

en nog veel meer. 

 

Pater Hugo heet u van harte welkom op 

www.sanctificium.com. 

http://www.bonifatiusdagdokkum.nl/
http://www.sanctificium.com/
http://www.sanctificium.com/
http://www.sanctificium.com/
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Meimaand Mariamaand 
door Egbert van der Werff 

 

De maand mei geldt in de volksmond ook wel 

als Mariamaand. We denken daarbij aan 

bijzondere verering voor Maria, met Marialof en 

bloemversiering bij het Mariabeeld. Het is 

ingeburgerde volksdevotie, waaruit in 

katholieke streken ook wel volksgebruiken 

voortkwamen, als 'meibomen' en 'meikoningin', 

die echter grotendeels weer in onbruik zijn 

geraakt. Ook gold lang het gebruik om juist in 

mei op bedevaart te gaan naar een van de 

talloze Mariabedevaartsoorden. 

 

Reeds vanaf de vroege Kerk 

wordt Maria vereerd. Haar 

unieke nabijheid tot Jezus, 

haar mededogen en haar 

gehoorzaamheid hebben 

haar een centrale plaats 

gegeven in de verering die de 

Kerk heeft voor de heiligen. 

Haar rol als eerste en 

belangrijkste voorspreekster 

ontwikkelt zich al vanaf de middeleeuwen. Met 

name vanaf de 12de eeuw zien we een toename 

van kerken die aan Maria worden toegewijd, 

zoals de Notre Dame in Parijs (gewijd 1182) en 

de Onze Lieve Vrouwe ter A in Groningen, 

oftewel de Akerk (ca. 1220).  

 

De verering van Maria krijgt verder vorm in het 

Rozenkransgebed met Weesgegroetjes en 

Onzevaders, dat in de 15de eeuw zijn vaste 

vorm kreeg en in 1520 door de paus als gebed 

werd erkend. Door de eeuwen heen werd het 

Rozenkransgebed bij herhaling door de kerk 

aanbevolen. Zo ook door paus Johannes Paulus 

II in 2002 in de apostolische brief 'Rosarium 

Virginis Mariae'. In de 16de eeuw komt tevens 

de Marialitanie van Loreto tot stand. 

 

De koppeling tussen de maand mei en de 

verering voor Maria komt tot stand in Italië in 

het einde van de 16de eeuw. In 1579 startte H. 

Carolus Borromeus, bisschop van Milaan, in zijn 

stad gebedsstonden bij een Mariabeeld in de 

kathedraal om de aandacht af te leiden van de 

uitwassen van de meifeesten van zijn tijd. In 

dezelfde periode organiseerde H. Filippus Neri 

in Rome voor de jeugd dagelijks in de maand 

mei een gebedsuur met Mariagebeden. Vooral 

de Jezuïeten hebben in de 18de eeuw de 

Mariadevotie bevorderd door bij de door hen 

georganiseerde volksmissies in de maand mei 

elke dag Maria-

meditaties te houden, 

die vervolgens ook 

gepubliceerd werden 

en daarmee een 

grotere verspreiding 

kregen. Ook de grote 

Mariaverschijningen 

in de 19de en 20ste 

eeuw droegen bij aan 

toename van de 

Mariaverering, zoals in Parijs, Rue de Bac (1830), 

Lourdes (1858) en Fatima (1917). 

 

De meimaand is ook een bloemenmaand. De 

natuur komt in het voorjaar weer tot leven en 

toont al in mei een bonte schakering aan 

bloemen. Maria wordt geassocieerd met 

bloemen en omgekeerd worden talloze 

bloemen aan Maria gekoppeld. De lelie staat 

voor haar zuiverheid. Rozen gelden algemeen 

als symbool voor Maria als koningin van de 

hemel. Daarbij staan rode rozen voor haar 

verdriet, witte voor vreugde en gele voor eer. 

De rozen verwijzen ook naar de Mystieke Roos 

uit de litanie: het verbeeldt onschuld, reinheid 

en kuisheid. Om nog enkele Maria-associaties te 

noemen: de lis staat voor verdriet, het viooltje 

voor nederigheid en de zonnebloem voor zucht 

naar God. 
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Wories 
 

Voor al uw tegel en kitwerk 
(nieuwbouw en renovatie) 

 

□ Telefoon : 06 – 55 55 43 91 

□ Telefoon : 0598 – 35 20 14 

□ E-mail : info@tegelzetenkitbedrijf.nl 

□ Website : www.tegelzetenkitbedrijf.nl 

 

Websites 

 

www.stmartinusparochie.nl 

www.sintfranciscuskerk.nl 

www.bisdomgl.nl 

www.vatican.va 

www.friezenkerk.nl 

www.rkkerk.nl 

www.katholiekleven.nl 

www.rkbijbel.nl 

www.rkliturgie.nl 

www.rkdocumenten.nl 

mailto:info@tegelzetenkitbedrijf.nl
http://www.tegelzetenkitbedrijf.nl/
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Groningerweg  42  

9738  AB    Groningen 

 

Tel  :  050 – 5 77 08 92 

 
Voor aankoop van uw nieuwe auto  

en/of reparatie, onderhoud en APK 

keuringen. 

 

Aanbod gebruikte auto’s op: 
www.garagetnoorden.nl 

 

Alles onder Bovag garantie 

 

De PCI Sint Martinus is de parochiële caritas instelling van de Sint Martinusparochie 
Groningen. 

De PCI ondersteunt en helpt parochianen die in sociaal maatschappelijke  
nood verkeren of (tijdelijk) financieel krap zitten met een eenmalige gift. Privacy is bij 
ons gewaarborgd. Zo ondersteunen wij onder andere: 

• jonge gezinnen met een inkomen net boven het wettelijk minimum loon met bijv. een 
laptop, sportkleding of een fiets voor de kinderen of vervanging van een kapotte 
wasmachine; 

• alleenstaande ouderen met een bloemetje of attentie bij een huisbezoek en geven 
wij een bijdrage aan de ouderenmiddagen. 

U kunt ons bereiken via pastoor Maagd of mailen via pci@stmartinusparochie.nl 

http://www.garagetnoorden.nl/

